
Geloven, kunst en kwetsbaarheid 

Dat waren begrippen in de viering van 7 oktober 2012. Onze zaal De Berk was gevuld met 

toehoorders en vooraan stonden vier schilderijen, gemaakt door kunstenaars van een Goudse 

schilderclub. In vertellingen en 

verhalen verbonden zij de 

schilderijen aan geloofsbeleving, 

persoonlijke vertaling van Bijbelse 

voorstellingen en zingeving. Zij 

waren bij hun werk bewust bezig 

geweest met deze ervaringen, die 

voor elk op een andere manier 

beleefd werd. We lazen met elkaar 

het Bijbelverhaal over de man die 

overvallen werd en gewond langs 

de weg lag. De voorbijganger die 

de gewonde man uiteindelijk hielp, 

was niet de meest voor de hand 

liggende. Zo verschillend kunnen 

mensen zijn om, ieder op zijn of 

haar manier, te doen wat gedaan moet worden. In het besef dat wij allemaal kwetsbare mensen 

zijn, is een liefdevolle houding naar de medemens essentieel in onze levenshouding. Hoe 

verschillend wij ook zijn, ten diepste zijn wij op weg naar de zelfde bron en horen wij bij elkaar. 

Met aandacht deelden wij deze gedachten in een heel bijzondere viering. 

De overdenking gaf ons mee: Alles wat wij moeten verwerven in ons leven, is de zegen van liefde, 

harmonie en schoonheid. Na het lawaai van brekend glas komt de stilte. In de stilte hoor ik de 

stem van God.  

K. G. 

 


